
 

 
 

 

 

Het politieke klimaat ten opzichte van vreemdelingen verhardt.  
Migranten zonder verblijfsvergunning dreigen gecriminaliseerd te worden. Wat 
gaat dit betekenen voor wie ongedocumenteerden ondersteunen?  
Hoe kunnen wij meer blijven bieden dan een kopje soep? Kunnen we onze 
hulpverlening nog verbeteren?  
Wees solidair, laat je zien en kom naar het symposium en het zomerfeest van het 
wereldhuis! 
Met: discussie met politici, wetenschappers én migranten, informatiemarkt.  

 
12.00 – 16.00 symposium 

16.00 – 22.00 het wereldhuis-zomerfeest  
    fototentoonstelling, muziek, dans en diner 
 

Amstelhoven, tuin en zolder Van Limmikhof,  
Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam  

      

uitnodiging 
symposium 
illegale hulp? 
 
 
 
 

 24 juni 2011 
 12.00 – 22.00 
 

het wereldhuis 
information, education and culture 

for migrants without papers 
 

 Nieuwe Herengracht 20  
1018 DP  Amsterdam 
www.wereldhuis.org 

 
metro Waterlooplein 

 



 

programma 
 

symposium illegale hulp 
zolder van de van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018DP Amsterdam 
12.00 ontvangst met een broodje, informatiemarkt 

 
13.00 welkom door ds. Andreas Wöhle 

 

bijdrages van Ed van Tijn 
 

 Judith Sargentini 
 

 Willem van Bennekom 
 

 Corinne de Klerk  
 

 Marieke van Doornick 
 

15.00 Wij blijven solidair – hoe kunnen we nog beter helpen? 
Discussie onder leiding van Marcus Kruiswijk 
 

16.00 expositie en performance door Color 
 
 

het wereldhuis zomerfeest 
tuin Amstelhoven 

16.30 borrel met je nieuwe buurland  
(Time To Turn) 
 

18.00 diner 
 

en tot 
22.00 

muziek, dans en feest 

 onder medewerking van: 
worldhouse fusion band, Mohammed Barri, Emmanuel Wawa, 
Andrew Wako, faces of the world, Naya Guzo  
en vele anderen 

  
 

De toegang tot het symposium en het feest is gratis. 

Aanmelden voor het symposium kan tot 22 juni onder info@wereldhuis.org 


